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Komende evenementen

Zondag 18/02: Vriendjesdag “Carnavaleditie”

Ook dit jaar doen we weer mee met de vriendjesdagen van

KSA Nationaal. Iedereen mag deze dag zijn vrienden van

school, voetbal, muziekschool, … meenemen naar KSA om

hen te laten proeven van onze geweldige activiteiten.

Iedereen is welkom van 6 tot 16 jaar, dus hopelijk zien we

jullie allemaal in grote aantallen op onze vriendjesdag. De

vriendjesdag staat dit jaar in het thema van carnaval, trek dus

alvast je gekste outfit aan!

Zaterdag 24/02: Wafelenbak

Naar oude traditie organiseren we onze befaamde ‘Wafelenbak’. Onze overheerlijke wafels zijn zeer

bekend en befaamd in Erembodegem! ’s Ochtends vroeg beginnen de leiders, oud-leiders, ouders en

sympathisanten op verschillende plaatsen met het bakken van deze verse wafels.

Alle jongens worden om 9u

verwacht aan hun bakpost (wie waar

,zal nog gecommuniceerd worden).

Zo kunnen ze op tijd vertrekken om

van deur tot deur wafels te

verkopen. Met de centjes van onze

Wafelenbak kunnen we weer

geweldige activiteiten organiseren.

Voor dit evenement hebben we ook

wafelijzers, bakkers en chauffeurs

nodig. Kan jij ons helpen? Laat dan

de bondsleider iets weten of stuur

een mailtje naar

inf@ksa-sint-amandus.be . Alvast

bedankt voor de steun.

Weekend 19-20-21/04: Kluizenkermis

Voor de KSA - veteranen is dit een bekend feestweekend. Voor de nieuwe leden, zal ik kort een

woordje uitleg geven. Kluizenkermis werd vroeger ieder jaar gevierd aan de Kluizekapel. Nu wordt

Kluizenkermis ieder jaar door ons georganiseerd. Kluizenkermis begint traditioneel op vrijdagavond,

het exacte verloop van deze avond zal nog gecommuniceerd worden. Op zaterdag is er zoals elk jaar

een quiz, jullie kunnen strijden voor een fantastische prijs. Zondag is de hoogdag van Kluizekermis,

dan wordt er een proeverijtocht georganiseerd door de mooie velden van Erembodegem en

omstreken. Na de wandeling kan je uitrusten en genieten van een drankje of een snackje. Tegen de
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late namiddag organiseren we ook onze jaarlijkse tombola en monteren we een groot scherm waarop

je naar de koers kan kijken.

Meer informatie over dit evenement volgt nog!

Zomer 18-28/07: Zomerkamp
Joepie, het is weer zomervakantie! Het KSA-kamp komt er opnieuw aan! Voor velen onder jullie is het

het hoogtepunt en de ideale afsluiter van het mooie KSA-werkjaar. Wederom hebben we voor jullie

een mooi stukje natuur in Wallonië afgehuurd om ons tentenkamp op te slaan.

Het kampterrein is dit jaar nog niet vastgelegd door een dubbele boeking, wij hebben alle vertrouwen

dat dit in orde komt. Meer informatie volgt nog.

Voor de nieuwelingen even een korte uitleg over het zomerkamp;

Wat is dat nu feitelijk? We trekken met tent en veldbed op kamp! Wassen doen we in onze super

deluxe beek, je zal nog nooit zo een groot bad genomen hebben! Koken doen we voornamelijk nog

op houtvuur! We gaan back to basics maar zorgen voor maximaal plezier!

Wanneer is dat nu feitelijk? Het kamp vindt jaarlijks plaats van 18-28 juli. We huren een bus in die

iedereen veilig en wel van het heem naar het kamp brengt en ook terugbrengt! Voor onze kleinste

rakkers, de Leeuwkes, begint kamp pas op 24 juli. Helaas kunnen we voor hen geen bus inhuren en

rekenen we erop dat de ouders hun zoon komen afzetten op het kampterrein. Op 21 juli is er zoals

altijd onze bezoekdag. Op die dag stellen we ons mooi kampterrein open voor ouders, vrienden,

familie, oud-leiding, kortom iedereen! Kom een bezoekje brengen aan uw zoon, geniet mee van de

mooie natuur waar hij een heel kamp mag vertoeven en wandel met ons mee op een mooie familie

wandeling!

Hoe schrijf ik mijn zoon in? Inschrijvingen zijn mogelijk online vanaf de paasvakantie. Spreek gerust

een leider aan om u verder te helpen!

Meer concrete en praktische informatie over het kamp volgt in de komende boekjes. Heb je nog een

vraag? Spreek ons zeker aan of stuur een mailtje of berichtje op Facebook!



Banactiviteiten

Leeuwtjes
Beste vrienden,

Wij zijn Robbe en Arne, en wij zijn terug!  Wij hopen er weer een fantastisch semester van te
maken, waarin we ons mateloos gaan amuseren. Ik hoop dat jullie er evenveel zin hebben als
ons, want wij staan zeer chaud en brestig om dit tweede semester weer het beste uit onszelf
te halen. Hieronder vinden jullie een overzicht van de activiteiten van het komende semester.

Zondag 21 januari: Brood en spelen
De Romeinen zijn bekend voor hun vele bordspelen, deze zullen jullie vandaag ontdekken in

een competitie waaraan ook de knapen en leeuwtjes zullen deelnemen. Toon hen wie de

sterkste en meest Romeinse ban is! Tijd om de eer van de leeuwtjes hoog te houden!

Zondag 4 februari: Speurtocht door het colosseum

Tijd om na te gaan hoe goede speurneuzen jullie zijn! Maak jullie

op voor een namiddag vol plezier en avontuur! Begin alvast eens

na te denken over wat volgens jullie het Colosseum is!

Zondag 18 februari: Vriendjesdag, carnavalseditie!
Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne

toffe gast. Waarom zit die niet in onze KSA?” Of heeft uw beste

vriend niets te doen in het weekend? Pak hem dan vandaag mee

naar de KSA, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De

vriendjesdag van dit jaar staat in het thema van carnaval, doe dus

zeker en vast je gekste outfit aan!

Zaterdag 24 februari: wafelenbak

Gelijk dat onze Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond

vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar

gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in

Erembodegem een heerlijke wafel te verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes

kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de

bol gaan.

Zondag 3 maart: schaatsen met heel den bond

Merci mannen om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedanking gaan we vandaag

met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.

!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder

handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange

broek naar KSA komen.



Zondag 17 maart: Gladiatorenspel

Tijd voor het grote spel der gladiatoren! Deze

activiteit is voor de echte durvers, gezien dat jullie

in KSA Erembout zitten, zou dit geen probleem

moeten zijn!!!! Trek alvast kleren aan die vuil

mogen worden

Zaterdag 30 maart: Paaszoektocht

Vandaag is een bijzondere dag vol vrolijkheid en

leuke verrassingen, want de paashaas heeft een

schat verstopt en heeft jouw hulp nodig om hem

te vinden! Het is tijd om je speurvaardigheden te

laten zien en op ontdekking te gaan op ons heem! Jullie worden om 14 uur op het heem

verwacht!

Vrijdag-zaterdag-zondag 19/20/21 april: Eremboutfeesten/Kluizenkermis

Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op vrijdagavond een feestje wordt

georganiseerd, op zaterdag organiseren we een quiz en zondag sluiten we af met onze

welbekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het gemak kunnen genieten van de rijke

Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in Erembodegem.

Zaterdag 4 mei: Triangel

Triangel is een fantasierijke en avontuurlijke speldag voor leden tussen 6 tot 12 jaar, samen

met hun leiding. Het is een onvergetelijk evenement waarbij jonge leden van KSA worden

ondergedompeld in een betoverende wereld vol spelplezier, verwondering, toneel en

animatie.. Doe mee aan Triangel en laat je onderdompelen in een dag vol avontuur, plezier

en grenzeloze verbeelding! Deze activiteit gaat uit van KSA Oost-Vlaanderen, er wordt

hierover nog gecommuniceerd via mail!

Zondag 12 mei: Activiteit met Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd

bij KSA Roo. Hou vooral onze facebook en je mail in de gaten voor verdere informatie.

Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groeten,

Robbe Arne



Jongknapen

Beste ouders en jongknapen,

Het tweede semester staat weer voor de deur, wat wil zeggen dat er weer heel wat leuke

activiteiten op de planning staan, zie hieronder wat ik voor jullie in petto heb voor het

tweede semester.

Zondag 21 januari: Brood en spelen
De Romeinen zijn bekend voor hun vele bordspelen, deze zullen jullie vandaag ontdekken in

een competitie waaraan ook de knapen en leeuwtjes zullen deelnemen. Toon hen wie de

sterkste en meest Romeinse ban is! Tijd om de eer van de jongknapen hoog te houden!

Zondag 4 februari: Quid?
De Romeinse wereld is er één van vele geheimen en wist-je-datjes, ik ben benieuwd in

hoeverre jullie op de hoogte zijn van de Romeinse gang van zaken! Bereid jullie alvast voor

op deze interactieve quiz met verborgen tips!

Zondag 18 februari: Vriendjesdag, carnavalseditie!
Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne

toffe gast. Waarom zit die niet in onze KSA?” Of heeft uw beste

vriend niets te doen in het weekend? Pak hem dan vandaag mee

naar de KSA, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De

vriendjesdag van dit jaar staat in het thema van carnaval, doe dus

zeker en vast je gekste outfit aan!

Zaterdag 24 februari: wafelenbak

Gelijk dat onze Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond

vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar

gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in

Erembodegem een heerlijke wafel te verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes

kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de

bol gaan.

Zondag 3 maart: schaatsen met heel den bond

Merci mannen om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedanking gaan we vandaag

met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.

!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder

handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange

broek naar KSA komen.



Zondag 17 maart: Wie heeft Jupiter vermoord?

Chaos bij de Romeinse goden, Jupiter is vermoord! Aan de hand van

tips zullen jullie moeten achterhalen wie het gedaan heeft, waar het

gebeurd is, en met welk wapen? Een vorm van Romeinse cluedo

dus!

Zaterdag 30 maart: Paaszoektocht

Vandaag is een bijzondere dag vol vrolijkheid en leuke verrassingen,

want de paashaas heeft een schat verstopt en heeft jouw hulp nodig

om hem te vinden! Het is tijd om je speurvaardigheden te laten zien

en op ontdekking te gaan op ons heem! Jullie worden om 14 uur op

ons heem verwacht!

Vrijdag-zaterdag-zondag 19/20/21 april: Eremboutfeesten/Kluizekermis

Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op vrijdagavond een feestje wordt

georganiseerd, op zaterdag organiseren we een quiz en zondag sluiten we af met onze

welbekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het gemak kunnen genieten van de rijke

Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in Erembodegem.

Zaterdag 4 mei: Triangel

Triangel is een fantasierijke en avontuurlijke speldag voor leden tussen 6 tot 12 jaar, samen

met hun leiding. Het is een onvergetelijk evenement waarbij jonge leden van KSA worden

ondergedompeld in een betoverende wereld vol spelplezier, verwondering, toneel en

animatie.. Doe mee aan Triangel en laat je onderdompelen in een dag vol avontuur, plezier

en grenzeloze verbeelding!

Zondag 12 mei: Activiteit met Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd

bij KSA Roo. Hou vooral onze facebook en je mail in de gaten voor verdere informatie.

Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groeten,

Kasper/Munckie



Knapen
Beste ouders en knapen,

Het tweede semester staat weer voor de deur, wat wil zeggen dat er weer heel wat leuke

activiteiten op de planning staan, zie hieronder wat ik voor jullie in petto heb voor het

tweede semester.

Zondag 21 januari: Brood en Spelen!
De Romeinen zijn bekend voor hun vele bordspelen, deze zullen jullie vandaag ontdekken in

een competitie waaraan ook de knapen en leeuwtjes zullen deelnemen. Toon hen wie de

sterkste en meest Romeinse ban is! Tijd om de eer van de jongknapen hoog te houden!

Zondag 4 februari: Prandium
Prandium betekent in het Latijns “voor

het middagmaal”.

Vandaag zullen we dus net zoals de

rijksten onder de Romeinen een

luxueuze versnapering voorbereiden.

Oefen je kook-skills alvast, en ook je

eet-skills, want vandaag zal je ze ten

volste kunnen benutten!

Zondag 18 februari: Carnaval
op KSA en Vriendjesdag
Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die

niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend niets te doen in het weekend? Pak hem dan

vandaag mee naar de KSA, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De vriendjesdag van dit

jaar staat in het thema van carnaval, doe dus zeker en vast je gekste outfit aan!

Zaterdag 24 februari: Wafelenbak
Steek je handen uit de mouwen! Doe alvast stevige stapschoenen aan, zet je mooiste lach op

en oefen je armen om het wereldrecord pakjes verkopen te verbreken, want vandaag is het

Wafelenbak! Iedere helpende hand is welkom om ook dit jaar een succesvolle editie van de

wafelenbak na te streven. Hoe meer heerlijke wafels vandaag verkocht worden, des te

zottere dingen we kunnen doen op kamp en tijdens de rest van ons werkjaar! Graag zien we

dus zoveel mogelijk knapen paraat voor het uitdragen van onze wafels. Meer informatie over

de posten en de werkverdeling wordt nog gecommuniceerd van K.S.A. uit. Houd dus zeker je

mailbox in de gaten en aarzel niet om een leider te contacteren in het geval van

onduidelijkheden.



Zondag 3 maart: Schaatsen met heel den bond
Na de wafelenbak leggen we ons met heel den bond traditioneel in de watten door ons op

de schaatspiste te begeven. Bedank jezelf en je vrienden voor je inzet bij de Wafelenbak en

oefen je schaatstechnieken alvast. Wie weet verbreek je dan naast het wereldrecord wafels
verkopen, ook het wereldrecord van de meeste rondjes op de schaatsbaan.

Zondag 17 maart: Durum Iter
Durum Iter staat in het Latijns voor “een zware tocht”. Vandaag gaan we een essentieel

onderdeel van het KSAer-zijn inoefenen, namelijk navigeren aan de hand van verschillende

tochttechnieken. Hoe lees je een kaart? En wat is een vissegraat? En waarom loopt iedereen

verkeerd als ze bolleke-pijlke voorgeschoteld krijgen? Vandaag bestuderen we het allemaal.

Doe zeker je stapschoenen aan, en een goeie wandelbroek! Let goed op, want over enkele

jaren komen al deze zaken talrijk aan bod bij het stappen van Joepie!

Zaterdag 30 maart: Paaszoektocht

Vandaag is een bijzondere dag vol vrolijkheid en leuke verrassingen, want de paashaas heeft

een schat verstopt en heeft jouw hulp nodig om hem te vinden! Het is tijd om je

speurvaardigheden te laten zien en op ontdekking te gaan op ons heem! Jullie worden om 14

uur op ons heem verwacht!

Vrijdag-zaterdag-zondag 19/20/21 april: Eremboutfeesten/Kluizekermis

Kluizenkermis is een 3 daags feest waarbij er op vrijdagavond een feestje wordt

georganiseerd, op zaterdag organiseren we een quiz en zondag sluiten we af met onze

welbekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het gemak kunnen genieten van de rijke

Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in Erembodegem.

zondag 5 april: Magna carta
Vandaag beproeven we jullie kennis. Want elke Romein (en

KSAer) moet naast wafels dragen en wandelingen stappen

natuurlijk ook wat kennis van zaken hebben. Wat weet jij

allemaal over KSA? En kan je je kennis op een creatieve

manier overbrengen? Vandaag doen we de ultieme

beproeving.

Zondag 12 april: Activiteit met Roo
Tijdens deze activiteit zullen we verbroederen met KSA Roo. Maak je alvast klaar om aan

teamwork te doen, want jullie gaan samen met de dames van Roo een activiteit boordevol

spel en plezier beleven!

Hopelijk tot snel,

Caspar Lowie



Jonghernieuwers
Dag jonghernieuwers!

Dit is de start van een nieuw, spetterend semester. Wij hopen dat we er samen met jullie een
uitdagende en fijne periode van kunnen maken. Hieronder vind je een overzicht van de
komende activiteiten.

21 Januari Omgekeerde dropping

Stel je voor: een omgekeerde dropping waar jullie de gidsen zijn van je eigen avontuur! Het is

tijd om de rollen om te draaien en de kaart te lezen in plaats van te volgen. Jullie krijgen de

kans om de leiding te nemen, de weg te wijzen en samen een onvergetelijk avontuur te

beleven. Bereid je voor op een dag vol uitdagingen, ontdekkingen en teamwork. Elke stap die

jullie zetten, brengt jullie dichter bij het verborgen doel. Laat je creativiteit de vrije loop en

gebruik al je scoutingvaardigheden om het pad vooruit te ontrafelen. De natuur wacht op

jullie leiderschap. Vertrouw op je kompas, werk samen als een hecht team en laat je

avontuurlijke geest de weg wijzen. Wees klaar om te navigeren, te verkennen en vooral

plezier te hebben terwijl je de omgekeerde dropping tot een succes maakt!

4 Februari Roman in Silvis

Op deze avontuurlijke activiteit gaan we te voet op
verplaatsing naar een mysterieuze locatie. Hier oefenen we
onze overlevingskills in het echt. Trek alvast je vuile kleren
aan!

18 Februari: Vriendjesdag “Carnavaleditie”

Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die

niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend niets te doen in het weekend? Pak hem dan

vandaag mee naar de KSA, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De vriendjesdag van dit

jaar staat in het thema van carnaval, doe dus zeker en vast je gekste outfit aan!

24 Februari: Wafelenbak

Gelijk dat onzen Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebraden kiekens zullen niet in uwe mond

vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar

gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in

Erembodegem een heerlijke wafel verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes

kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de

bol gaan.



Vrijdagavond 1 en zaterdag 2 maart: Gewestdropping

Deze week sturen we de jonghernieuwers weer op pad naar het onbekende, veel kunnen wij
hierover echter nog niet kwijt. Eén ding is zeker: doe alvast je stapschoenen aan en bereid je
voor op een avontuur. Deze activiteit wordt georganiseerd met de andere KSA’s van Aalst, er
wordt nog gecommuniceerd via mail!

17 Maart Geocaching

Op deze buitenactiviteit sturen we de jonghernieuwers hun eigen pad op. Ze gaan landen
verkennen, mysteries ontdekken en nog veel meer.
Ook op deze activiteit is warme kleding aan te raden.

Zaterdag 30 maart: Paaszoektocht

Vandaag is een bijzondere dag vol vrolijkheid en leuke verrassingen, want de paashaas heeft

een schat verstopt en heeft jouw hulp nodig om hem te vinden! Het is tijd om je

speurvaardigheden te laten zien en op ontdekking te gaan op ons heem! Jullie worden om 14

uur op ons heem verwacht!

19/20/21 april: Kluizenkermis/Eremboutfeesten

Kluizenkermis is een 3-daags feest waarbij er op vrijdagavond een feestje wordt

georganiseerd, op zaterdag organiseren we een quiz en zondag sluiten we af met onze

welbekende proeverijtocht, waar jij en je familie op het gemak kunnen genieten van de rijke

Erembodegemse natuur en de vriendelijke mensen in Erembodegem.

Zondag 5 Mei: May the fifth be with you

Jonghernieuwers, het moment is gekomen, de laatste activiteit
onder onzen.
Maar wees getroost, het wordt de beste, de meest epische
activiteit!!!!
We gaan knallen, uitbreken en tonen wat we dit jaar
beleefd/geleerd hebben.
MAY THE FIFTH BE WITH YOU!!

Zondag 12 mei: Activiteit met Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd

bij KSA Roo. Hou vooral onze facebook en je mail in de gaten voor verdere informatie.

Tot snel,

Jullie epische leiding!

PJ Arijs PJ Wyns



Hernieuwers
Yeur kobboys,

Ik hoop dat jullie er evenveel zin hebben als ik, want ik sta zeer chaud en brestig om dit
tweede semester weer het beste uit onszelf te halen. Hieronder vinden jullie een overzicht
van de activiteiten van het komende semester.

Zondag 21 januari: omgekeerde dropping
Stel je voor: een omgekeerde dropping waar jullie de gidsen

zijn van je eigen avontuur! Het is tijd om de rollen om te

draaien en de kaart te lezen in plaats van te volgen. Jullie

krijgen de kans om de leiding te nemen, de weg te wijzen en

samen een onvergetelijk avontuur te beleven. Bereid je voor op

een dag vol uitdagingen, ontdekkingen en teamwork. Elke stap

die jullie zetten, brengt jullie dichter bij het verborgen doel.

Laat je creativiteit de vrije loop en gebruik al je

scoutingvaardigheden om het pad vooruit te ontrafelen. De natuur wacht op jullie

leiderschap. Vertrouw op je kompas, werk samen als een hecht team en laat je avontuurlijke

geest de weg wijzen. Wees klaar om te navigeren, te verkennen en vooral plezier te hebben

terwijl je de omgekeerde dropping tot een succes maakt!

Zondag 04 februari: Ludus Tudicularis
Bereid je voor op een onvergetelijke dag vol strategie en camaraderie! Zadel je fiets op en

kom samen naar onze geheime ontmoetingsplaats. We hebben een verrassing in petto die

jullie competitieve geest zal doen ontwaken. Vandaag zullen jullie je vaardigheden op een

speciaal terrein testen. Laat de biljartballen rollen en de cues dansen, terwijl jullie samen

genieten van een uitdagend spel.

Zondag 18 februari: Vriendjesdag, carnavaleditie!

Vriendjesdag, zit ge soms eens in de klas te denken: “Bwa das ne toffe gast. Waarom zit die

niet in onze KSA?” Of heeft uw beste vriend niets te doen in het weekend? Pak hem dan

vandaag mee naar de KSA, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De vriendjesdag van dit

jaar staat in het thema van carnaval, doe dus zeker en vast je gekste outfit aan!

Zaterdag 24 februari: wafelenbak

Gelijk dat onze Eerwaarde vroeger altijd zei: “De gebrade kiekens zullen niet in uwe mond

vliegen.” Daarmee bedoelde hij dat de KSA af en toe ook wel eens centje nodig heeft en daar

gaan we vandaag voor zorgen. Met onze jaarlijkse wafelenbak proberen we aan iedereen in

Erembodegem een heerlijke wafel te verkopen om zo onze kas te spijzen. Met deze centjes



kunnen wij dan nieuw spelmateriaal aankopen waarmee jullie dan kunnen spelen en uit de

bol gaan.

Zondag 3 maart: schaatsen met heel den bond

Merci mannen om zo hard te werken op de wafelenbak! Als bedanking gaan we vandaag

met heel den bond gaan schaatsen in Liedekerke.

!!!!!BELANGRIJK!!!!!: Vergeet niet om uw handschoenen mee te nemen ( zonder

handschoenen mag je de schaatspiste niet op) en voor deze ene keer mag je met een lange

broek naar KSA komen.

Zondag 17 maart: Vehetium pretium

Het is tijd om de pedalen te laten draaien en samen op ontdekkingsreis te gaan! Pak je fiets
en maak je klaar voor een onvergetelijke tocht vol uitdagingen en avontuur. We gaan de
wegen verkennen, de wind door onze haren voelen en genieten van het gevoel van vrijheid
dat alleen een fietstocht kan bieden. Dus, smeer die ketting, controleer je bandenspanning
en maak je klaar voor een dag vol camaraderie en ontdekkingen. Laat de geest van het
avontuur jullie leiden terwijl we samen nieuwe paden bewandelen en herinneringen creëren
die een leven lang meegaan. Op naar een epische fietstocht, waar de horizon onze
bestemming is en de vriendschap de brandstof vormt die ons vooruit stuwt!

Zondag 5 mei: parare ludum

Het moment is aangebroken om even stil te staan en samen te reflecteren over de toekomst
van onze band en het pad dat we als oudste groep willen bewandelen binnen de KSA. Deze
namiddag is exclusief voor ons, een tijd om te delen, te dromen en te plannen. Laten we
samen nadenken over hoe we onze unieke bijdrage kunnen leveren aan de KSA-familie en
hoe we ons broederschap nog sterker kunnen maken. Wat zijn onze doelen en ambities als
groep? Hoe kunnen we groeien en tegelijkertijd de waarden van vriendschap, respect en
avontuur behouden?

Het is tijd om jullie creatieve breinen te laten borrelen en te brainstormen over het ultieme
kampspel dat jullie zullen presenteren! Voor één namiddag hebben jullie de kans om samen
te komen en te bedenken hoe jullie de komende generaties KSA-leden kunnen inspireren en
leiden.

Zondag 12 mei: Activiteit met Roo

Over deze activiteit kan ik je nog niet veel vertellen. Vooral omdat er iets vreemds is gebeurd

bij KSA Roo. Hou vooral onze facebook en je mail in de gaten voor verdere informatie.

Groetjes jullie leider

BOUCKIE



Verschillende soorten knopen



Verschillende sjortechnieken



Ik zit met een vraag, wat nu?

Hierbij geven we graag nog eens een overzicht van

alle mogelijke kanalen om ons te bereiken!

ALGEMEEN:

De volledige leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Het eerste aanspreekpunt is natuurlijk de

hoofdleider Kasper/Munckie. Maar ook de banleiders helpen u graag verder bij eventuele vragen of

problemen! U kan ons gemakkelijk bereiken via volgende kanalen:

E-mail: info@ksa-sint-amandus.be

Website: www.ksa-sint-amandus.be

Hier kan je alle activiteiten per ban terugvinden. Ook inschrijvingen voor speciale

activiteiten gebeuren via onze website. Via het contactformulier kan u ook altijd een

vraag of opmerking versturen!

GSM: Voor noodgevallen!

0478/220797 (Kasper Demuynck)

Facebook: ‘KSA Sint-Amandus Erembodegem’ (Pagina)

Geef deze pagina zeker een like om de berichtjes te zien verschijnen over alle

activiteiten die we doen. Wordt ook gebruikt om algemene informatie aan te

kondigen.

‘Ouders van KSA Erembout’ (Groep)

Deze groep is opgericht om het contact met de ouders en tussen de ouders te

vergemakkelijken. Last minute aankondigingen worden altijd per mail/sms verstuurd,

maar zullen ook hierin verschijnen. U kan deze groep ook gebruiken om vragen te

stellen aan ons of andere ouders, afspreken om samen te rijden, oude KSA-kleren

doorverkopen en nog veel meer!

U vindt deze groep vinden door de volledige naam in de Facebook zoekbalk in te

geven of via volgende link:

www.facebook.com/groups/oudersvanksaerembout

UNIFORM/PULLS:

Kasper Demuynck is hiervoor de verantwoordelijke. Na elke activiteit is er de mogelijk om een nieuwe

pull of uniform/sjaaltje te bestellen. Betalingen gebeuren altijd via overschrijvingen

mailto:info@ksa-sint-amandus.be
http://www.ksa-sint-amandus.be
http://www.facebook.com/groups/oudersvanksaerembout



